
Liedteksten groep 7 en 8 2025-2026 
 
Week 36 – Eerste schoolweek 
 
Week 37 – Psalm 139:1 

Oud Nieuw 

Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten. 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 
 
Week 38 – Dapper genoeg – Matthijn Buwalda 
Je hoeft geen bergen te beklimmen 
Geen legers te verslaan 
Het hoeft niet altijd maar door te gaan 
 
Je hoeft de wereld niet te winnen 
Of te landen op de maan 
‘t Is bovendien ook allang gedaan 
 
Als je altijd verder kijkt 
Zie je weinig heel dichtbij 
En daar ligt wat je zoekt 
 
Als het je lukt te blijven houden van 
En de mensen te vertrouwen dan 
Ben je vandaag dapper genoeg 
Als je je zegeningen hebt geteld 
En je wat rust kunt vinden met jezelf 
Dat is vandaag dapper genoeg 
 
Je hoeft niet groots en niet meeslepend 
Je mag ook klein en stil 
Het hoeft niet altijd als in een film 
 
Je hoeft die glimlach niet te faken 
Dat doen er al zoveel 
Alleen wat echt is maakt verschil  
 
Als je altijd verder kijkt 
Zie je weinig heel dichtbij 
En daar ligt wat je zoekt 
 
 
Week 39 – Onbeschrijfelijk – Opw. 719 
Van de machtigste berg 
tot het diepst van de zee; 
heel de schepping 
weerspiegelt uw majesteit. 
Elke kleur, elke geur, 
al wat leeft en beweegt; 
al wat adem heeft zingt, 
toch blijft U voor altijd 
onvolprezen. 
 
Refrein 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 



en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God 
 
Wie bestuurt zelfs de bliksem 
en wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers 
boordevol sneeuw? 
Wie bedacht ooit de zon, 
is de bron van haar licht? 
Wie verbergt haar en brengt 
ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar. 
 
Refrein 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk! 
U ziet het diepst van mijn hart 
en toch houdt U van mij! 
U bent geweldig, God. 
U bent geweldig, God. 
 
 
Week 40 – Psalm 22:1 

Oud Nieuw 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't 

Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij ? 

Hoe blijft Gij zwijgen ? 

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn 

zuchten 

in klacht op klacht. 

 
 
Week 41 – God is voor ons – Opw 895 
Wij zullen niet bang zijn 
In de nacht van strijd 
Wij komen het dal door 
Want U bent erbij 
U gaat voor ons uit, Heer 
U wijst ons de weg 
Wij vinden een schuilplaats 
U bent God die redt 
 
Refrein 
Zing met vreugde 
Want God is voor ons 
De trouwe Vader 
Is onze sterke Vesting 
Prijs zijn liefde 
Want niets is groter 
Wie houdt ons nog tegen? 
Onze God is voor ons 
 



Zelfs wanneer ik struikel 
Zelfs wanneer ik val 
Zelfs als ik het opgeef 
Houdt uw liefde vast 
U geeft mij niet op, Heer 
U laat mij niet los 
U vuurt mij weer aan 
Met genade die verlost 
 
Refrein 
 
Niets in dit bestaan 
Kan ons nog scheiden 
Dood en hel zijn nu verslagen 
Hij die zelfs zijn eigen Zoon gaf 
Houdt mij stevig vast (x2) 
 
Refrein 
 
 
Week 42 – Een vaste burcht – OHT 179 (hervormingsdag)  
Een vaste burcht is onze God,   

een toevlucht voor de Zijnen!   

Al drukt het leed, al dreigt het lot,   

Hij doet zijn hulp verschijnen!   

De vijand rukt vast aan   

met opgestoken vaan;   

hij draagt zijn rusting nog   

van gruwel en bedrog,   

maar zal als kaf verdwijnen!  

 
 
Week 43 – Herfstvakantie  
 
Week 44 – Liederen voor dankdag 
  
Week 45 – Liederen voor dankdag  
 
Week 46 – Psalm 36:2 

Oud Nieuw 

Uw goedheid, Heer, is hemelhoog,, 

Uw waarheid tot den wolkenboog, 

Uw recht is als Gods bergen. 

Uw oordeel grond’loos, Gij behoedt 

En zegent mens en beest en doet 

Uw hulp nooit vrucht’loos, vergen 

Hoe groot is uw goedgunstigheid, 

Hoe zijn uw vleug’len uitgebreid! 

Hier wordt de rust geschonken, 

Hier ’t vette van uw huis gesmaakt, 

Een volle beek van wellust maakt 

Hier elk in liefde dronken.  

Uw heil is als de hemel hoog, 

Uw trouw verheft zich voor ons oog 

Tot in de hoogste wolken. 

Uw recht is als de bergen vast, 

Uw oordeel als de vloed die wast, 

Tot schrik voor alle volken. 

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 

Ja, over mens en dier wilt Gij 

Alom uw vleuglen spreiden. 

Bij U te wonen, Heer, is goed, 

Met spijs en drank in overvloed 

Wilt Gij ons hart verblijden. 

 
 
 
Week 47 – Uw liefde wint elke strijd – LEV  
Heer, U leidt mij door uw hand 

toont mij het beloofde land 

Ook als pijn mijn hart verlamd 

Uw liefde wint elke strijd 



 

Is mijn angst als Jericho 

zijn de muren metershoog 

is mijn hart verdord en droog 

Uw liefde wint elke strijd: 

Mijn wapen, mijn veiligheid 

 

Refrein 

U die reuzen verslaat 

en bergen verplaatst 

U die ketens verbreekt 

van wat is geweest 

breek de leugens en angst 

uw woord duurt het langst 

want niets is ooit onmogelijk voor U 

 

Er is hoop, ook in de pijn 

als er oorlog woedt in mij 

als er nergens licht meer schijnt 

Uw liefde wint elke strijd 

Mijn wapen, mijn veiligheid 

 

Refrein 

 

De grootste naam, de hoogste naam 

de mooiste naam is Jezus 

Die redding geeft, die ketens breekt 

voor eeuwig Koning, Jezus 

 

Refrein 
 
 
Week 48 – New name written down in glory – Charity Gayle 
I was lost in shame 
Could not get past my blame 
Until He called my name 
I'm so glad He changed me 
  
Darkness held me down 
But Jesus pulled me out 
I'm no longer bound 
I'm so glad He changed me 
  
Refrein 
See I'm now a new creation in 
The old has gone, there's new life 
I live by faith not by sight 
There is a new name written down in glory 
And it's mine, yes, it's mine 
I've met the Author of my story 
And He's mine, yes, He's mine 
 
Sin had left me blind 
But Jesus opened my eyes 
Now I see the light 
I'm so glad He changed me 
  
Now I'm walking free 
I've got the victory 



See it's all over me 
I'm so glad He changed me 
 
Refrein 
  
I am who I am because the I Am tells me who I am 
 
 
Week 49 – Psalm 25:2 

Oud Nieuw 

Heer, ai maak mij uwe wegen 

Door uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen 

En waarheen G’ uw treden wendt; 

Leid mij in uw waarheid, leer 

IJv’rig mij uw wet betrachten, 

Want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

‘k blijf U al den dag verwachten. 

Here, maak mij uwe wegen 

Door uw Woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen 

En waarheen G’uw treden wendt; 

Leid mij in uw rechte leer, 

Laat mij trouw uw wet betrachten, 

Want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

‘k blijf U al den dag verwachten. 

 
 
Week 50 – Liederen voor Kerstviering 
 
Week 51 – Liederen voor Kerstviering 
 
Week 52 – Kerstvakantie  
 
Week 1 – Kerstvakantie  
 
Week 2 – Diep geraakt – Opw. 870 
Wij zien grote daden van Jezus; 
De kracht van de Geest is op Hem. 
Zijn woord heeft de zieken genezen 
En doven verstaan nu Zijn stem. 
 
Wij horen de waarheid van Jezus, 
De Redder Die stierf aan het kruis, 
maar Die uit de dood is verrezen - 
wij zijn door Zijn geest overtuigd. 
 
Refrein 
Diep geraakt door Uw liefde 
zingen wij met geheven handen. 
Diep geraakt door Uw liefde; 
Wij kunnen en willen niets anders. 
Jezus uw liefde 
heeft ons diep geraakt. 
 
Wij geven ons leven aan Jezus, 
wij sterven met Hem in de dood 
en leven, met Jezus verrezen. 
Hij is onze levende hoop! 
 
Refrein 
 
Als antwoord geven wij onszelf, 
Ons hele leven. 
Als antwoord geven wij onszelf. 
Alles voor U, Jezus! (x2) 
 
Refrein 
 



Wij delen de liefde van Jezus, 
de kracht van de Geest is op ons. 
En het wonder is: harten genezen 
Door Jezus' naam; Hij werkt in ons. 
 
 
Week 3 – Joy – Opw. 900 
Refrein 
I’ve got joy in the morning, 
joy in the evening. 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, 
I’ve got joy. 
 
Why would I not sing of your praises, 
even when troubles come. 
Why would I not worship forever, 
‘cause I’ve seen the good You’ve done. 
 
And I’m not ashamed, 
I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, 
You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore. 
 
Refrein 
 
I’m letting go, I’m wild in your presence, 
dance ‘til the sun comes up. 
You make me strong, whenever I praise You. 
Jesus, You fill my cup. 
 
And I’m not ashamed, 
I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, 
You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore. 
 
Refrein 
 
I’ve got joy in the sunshine, 
joy in the rain. 
You keep me dancing again and again. 
Whatever comes tomorrow, 
I’ve got joy. 
 
I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 
Hallelujah. 
 
 
 
 
Week 4 – Psalm 91:5 

Oud Nieuw 

Ik steun op God, mijn toeverlaat, 

Dies heb ik niets te vrezen: 

Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad 

Uw tent zal veilig wezen. 

Hij zal zijn englen gebiên, 

Dat z’ u op weg bevrijden: 

Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 

Geen kwaad bedreigt uw woning: 

Gij hebt tot schild en tegenweer 

Den allerhoogsten Koning. 

Hij gaf zijn engelen bevel 

Dat u geen ding zou schaden; 



Gij zult hen in gevaren zien 

Voor uw behoud’nis strijden. 

Zij zullen u naar Gods bestel 

Behoeden op uw paden. 

 
 
Week 5 – Voor alles is een tijd – Matthijn Buwalda 
Als je vandaag eens goed wil lachen, lach dan 
Als je vandaag even moet huilen, huil maar 
Het duurt geen eeuwigheid 
Voor alles is een tijd 
Voor alles is een tijd 
 
Als je vandaag iets goed moet maken, ga dan 
Als je niet weet wat je moet zeggen, stil maar 
Het geeft niet dat je zwijgt 
Voor alles is een tijd 
Voor alles is een tijd 
 
Om te zaaien, om te oogsten 
Om te vechten, om te troosten 
Om wat uren te verknoeien 
Om wat moois tе laten bloeien ondеr de zon 
 
Als je wil dansen en wil feesten, vier dan 
Als je moet rouwen en moet missen, schuil maar 
Weet dat het niet zo blijft 
Voor alles is een tijd 
Voor alles is een tijd 
 
Om te zoeken, om te vinden 
Om te schreeuwen, om te bidden 
Om wat slecht is af te breken 
Om te bouwen aan wat beters onder de zon 
 
Oeh-oeh-oeh-oeh-oeh 
 
Als je het leven door kunt geven, deel dan 
Als je het afscheid moet omarmen, rust maar 
Want dit is niet het eind 
Voor alles is een tijd 
Voor alles is een tijd 
 
  
Week 6 – Machtige daden – Opw. 881 
Kom en aanbid onze Heer. 
Kom, leg je hart voor Hem neer, 
want Hij is machtig. 
Zing van wat Hij heeft gedaan. 
Zing, want zijn liefde breekt baan 
door machtige daden, 
machtige daden! 
 
Refrein 
O held uit de hemel, U won van het graf. 
De boeien en ketens nam U van ons af; 
U deed machtige daden. 
Wij dansen in vrijheid, tot leven gewekt. 
O Jezus, Bevrijder – zo heet U terecht; 
U doet machtige daden! 
 
U was trouw, Heer, in elke strijd. 
U blijft trouw tot in eeuwigheid. 
God, U bent machtig. 
Onveranderd: U bent die U bent. 



Uw beloften zijn ‘Ja en Amen’ 
door machtige daden, 
machtige daden! 
 
Refrein 
 
Halleluja! God staat bovenaan. 
Halleluja! God onwankelbaar. 
Halleluja! Groot is wat U doet. 
Al wat U doet. 
 
Refrein 
 
Machtige daden! Machtige daden! 
 
 
Week 7 – Psalm 42:3 

Oud Nieuw  

O mijn ziel wat buigt g’ u neder, 

Waartoe zijt g’ in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder, 

Zoekt in ’s Hoogsten lof uw lust, 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss’len voor geluk. 

Hoop op God, sla ’t oog naar boven, 

Want ik zal zijn naam nog loven. 

Hart onrustig, vol van zorgen, 

Vleugellam geslagen ziel, 

Hoop op god en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den heer, 

Vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

Dikwijls aan de dood ontheven. 

 
 
Week 8 – Voorjaarsvakantie  
 
Week 9 – Ik wens jou - Trinity 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
Refrein 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 
 
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
 
Week 10 – Liederen voor biddag 
 



Week 11 – Liederen voor biddag  
 
Week 12 – Reikhalzend – Opw. 896 
 
 
Week 13 – Psalm 46:1 

Oud Nieuw  

God is een toevlucht voor de zijnen, 

Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen; 

Zij werden steeds zijn hulp gewaar 

In zielsbenauwdheid, in gevaar. 

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 

Schoon d’aard uit hare plaats mocht wijken, 

Schoon ’t hoogst gebergt’ uit zijne steê 

Verzet wierd in het hart der zee.  

God is een toevlucht t’allen tijde, 

Die ons uit nacht en dood bevrijdde. 

Al zou die aarde ondergaan, 

Wij zien het zonder vrezen aan. 

Al staat geen berg meer vast, al dreigen 

De zeeën overhand te krijgen, 

Laat schuimend al hun golven slaan, 

Wij zien het zonder vrezen aan. 

 
 
Week 14 – Liederen voor Goede Vrijdag / Pasen 
 
Week 15 – Heer, we kijken omhoog - Sela 
Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 

U was hier bij ons en waar bent U nu? 

U lijkt soms zo ver te zijn. 

  

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 

U heerst overal, bij dag en bij nacht; 

van nu tot in eeuwigheid. 

  

Jezus, hoog op de troon: 

U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 

U laat ons nooit alleen. 

  

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 

U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 

Geen mens hoeft alleen te zijn! 

  

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 

U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 

U zult altijd bij ons zijn. 

 

 
 
 
Week 16 – Wilhelmus vers 1 + 6 – Lb 411 
Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

Zijn Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen 



Verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

Uw dienaar t’aller stond: 

De tirannie verdrijven, 

Die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
Week 17 - Meivakantie 
 
Week 18 - Meivakantie 
 
Week 19 – Psalm 21:13 

Oud  

Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, 

Zo zal ons vrolijk zingen 

Door lucht en wolken dringen; 

Zo wordt uw heerschappij en macht 

Door ons nog eeuwen lang 

Geloofd met psalmgezang  

 
 
Week 20 – Liederen voor Hemelvaart/Pinksteren 
 
Week 21 – Liederen voor Hemelvaart/Pinksteren 
 
Week 22 – Pinkstervakantie  
 
Week 23 – Geest van hierboven – OTH 136 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door Uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan, Haleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Week 24 – Onzichtbare armen - LEV 
De grond onder je voeten 

Is plotseling verdwenen 

Je tuimelt door de ruimte 

Omgeven door de leegte 

 

Is dit je eigen falen? 

Gebeurt dit met een reden? 

De vragen blijven groeien 

De antwoorden ontbreken 

 

Het houvast dat je zoekt 

Heeft jou vast 

 

God tilt je op 

Met onzichtbare armen, onzichtbare armen 

Hij laat niet los 

Hij laat je niet vallen, niet dieper vallen 

Dan Hij kan vangen 



 

Je zekerheden branden 

En niemand komt ze blussen 

Het water dat je over hebt 

Tranen op je kussen 

 

De klap kwam als verrassing 

Geen waarschuwing gekregen 

De puinhoop die je voor je ziet 

Was gister een mooi leven 

 

Het houvast dat je zoekt 

Heeft jou vast 

 

Ik ben bij je in het water 

Ik ga met je door het vuur 

Ik bescherm je voor gevaren 

Ik blijf bij je in de buurt 

 
 
Week 25 – Psalm 84:2 

Oud  

 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 
 
Week 26 – Ik geloof in God de Vader – Opw. 347 
Ik geloof in God  de Vader, 
Schepper die de schepping draagt, 
In Zijn zoon in Christus Jezus, 
Die geboren uit een maagd, 
Aan het kruis de wereld redde, 
Onze zonden op zich nam, 
Opgestaan en opgevaren, 
Troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
 
Week 27 – Ga met God en Hij zal met je zijn – OTH 159 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 



Week 28 – Psalm 89:7 

Oud Nieuw 

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort, 

Zij wand’len, Heer in ’t licht van ’t godd’lijk 

aanschijn voort, 

Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden! 

Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt 

hen in ’t lijden. 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val 

gedogen, 

Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord 

verhogen. 

Hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt, 

Dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag 

verblijden, 

Zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw 

ogen, 

Want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed 

verhogen. 

 
 
Week 29 – Herhalingsweek  
 
Week 30 – zomervakantie  
 

 


